
Kamp!! 2008 
Ik vond het kamp supergezellig!  

Er waren hele leuke spelletjes! 

Sommige spelletjes waren erg moeilijk waardoor het juist erg leuk 

werd! 

Sommige spelletjes duurden een beetje lang. 

En er waren ook gezellige nacht spelletjes! 

Het kampvuur was ook erg gezellig en lekker warm! 

Wat ik het minst leuke vond was dat spring ding waar je z’n 4en op 

moest. 

En dan vooruit komen want dat lukte ons voor geen ene centimeter! 

Wat ik wel leuk vond was het negerzoen spel en nog veel meer! 

De barbecue vond ik ook heel erg leuk! 

De bonte avond vond ik erg gezellig! 

Er waren alleen weinig mensen die wat deden dat vond ik wel jammer. 

Als je iets zelf mocht doen waren en ook leuke dingen wat je kon 

doen! 

Zoal volleyballen Voetballen Met een hoepel over gooien, Met 

stoepkrijt, over een balkje lopen (Wat wij heel vaak deden). 

De leiding was erg gezellig! En deed ook leuk mee! 

 

Groetje, Rhea 

En volgend jaar ga ik zeker weer mee!!! 


